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Ik	zing	&	Ik	Schrijf	/	La	mélodie	de	ma	vie	
	
	

Muziek	is	mijn	eerste	lief	
Mijn	groot	plezier	en	klein	verdriet	
Het	zit	in	mijn	bloed	
Ze	verwoordt	wat	ik	niet	krijg	gezegd	
En	moeilijk	wordt	uitgelegd	
Door	haar	voel	ik	me	altijd	goed	
	
Wanneer	ik	speel	op	mijn	gitaar	
valt	alles	in	zijn	plooi	
Ik	vind	een	verhaal	in	elke	snaar	
als	ik	mijn	vingers	rond	haar	gooi	
	
Ik	zing	en	ik	schrijf		
de	ziel	uit	mijn	lijf	
Oh,	Ik	zing	en	ik	schrijf		
muziek	die	me	bevrijdt	
	
Ik	ken	niet	haar	theorie	
van	do-re-mi-fa-sol-la-si	
Het	is	iets	wat	ik	voe	
Hoe	meer	ik	van	haar	wil	weten	
Des	te	meer	zij	mij	laat	zweten	
Maar	haar	geheimen	zijn	mijn	doel	
	
Telkens	wanneer	ik	zing	
voel	ik	de	kracht	van	haar	magie	
Niets	waar	ik	me	liever	mee	omring	
Muziek	is	mijn	therapie	
	
Ik	zing	en	ik	schrijf		
de	ziel	uit	mijn	lijf	
Oh,	Ik	zing	en	ik	schrijf		
muziek	die	me	bevrijdt	
	

La	musique	est	mon	premier	amour	
Elle	restera	pour	toujours	
Ça	coule	dans	mon	sang	
Elle	me	donne	une	voix	pour	m’exprimer			
Et	sait	comment	me	libérer	
Quand	je	passe	du	mauvais	temps	
	
Quand	je	prends	ma	guitare	
Je	me	sens	chez	moi	
Elle	a	toujours	des	histoires	
Quand	je	passe	sur	elle	avec	mes	doigts	
	
Je	chante	et	j’écris	
Tout	ce	que	je	suis	
Je	chante	et	j’écris	
La	mélodie	de	ma	vie	
	
Je	ne	connais	pas	la	théorie	
De	do-ré-mi-fa-sol-la-si	
C'est	quelque	chose	que	je	ressens	
Même	si	tout	devient	plus	clair		
Elle	reste	toujours	un	grand	mystère	
C’est	comme	dans	une	belle	romance	
															
Quand	je	commence	à	chanter	
J’oublie	tous	mes	soucis										
Et	personne	ne	peut	m'arrêter	
La	musique	est	ma	thérapie	
	
Je	chante	et	j’écris	
Tout	ce	que	je	suis	
Je	chante	et	j’écris	
La	mélodie	de	ma	vie

	
	
	
	
 


